
Wij hebben 3 weken in September 2016 doorgebracht in Mhofu.  
 
Heerlijk tot rust komen en onthaasten. Voor ons best even afwachten of drie 
weken op een en dezelfde locatie zou bevallen, want wij reizen graag rond. Maar 
Afrika leek ons het land waar je bij uitstek heerlijk tot rust kunt komen en waarbij wij 
vooral volop wilden genieten van de natuur. En dat hebben we volop gedaan! Na de 
boeking ontvingen we in diverse fasen veel informatie over Mhofu, de omgeving en 
activiteiten je kunt ondernemen. Het komt verzorgd over en de voorpret begint goed! 
 
Bij aankomst in Mhofu werden we verwelkomt door Laurika, de housekeeper. De 
bestelde boodschappen stonden in de koelkast, bedden waren opgemaakt en na 
een korte rondleiding vertrok ze, ons op het hart drukkend: bel als er wat is of als je 
vragen hebt! Wat een warm welkom! 
 
In Afrika stonden wij altijd heel vroeg op, wakker door het licht en de 
vreemde geluiden. Heerlijk wakker worden op het terras waar bosbokjes, zebra’s 
en gnoes komen eten wanneer je voer en groente neerlegt op de voederplekken. Een 
bijzondere ervaring, wilde beesten die door de voortuin slenteren en zelfs uit de hand 
eten. De dag begint zo relaxt en je blijft je verbazen over het schouwspel en ontdekt 
steeds wat meer van hun gewoonten.  
 
Dagelijks liepen we langs de grens van het Marloth Park en het Krugerpark (nog geen 
200 meter lopen vanaf Mhofu). Het is erg indrukwekkend om het wild in de 
natuurlijke omgeving te zien lopen! We hebben langs het hek de big 5 gezien. Bijna 
dagelijks zagen we neushoorns, olifanten, nijlpaarden, giraffen, leeuwen, buffels, 
koedoes, apen en waterbokken. Maar ook vele roofvogels, reptielen, watervogels. Je 
kunt echt een aantal kilometers wandelen langs het hek en vanaf de bankjes genieten 
van het schouwspel in het Krugerpark.  
 
Bijzonder was dat we vanuit Nederland een seintje kregen dat leeuwen op 
een bepaalde plek in Marloth Park te spotten waren. Best bijzonder om het 
via Nederland te horen dat 2 kilometer van “ons” huis leeuwen te zien waren. 
Wanneer je langs het hek loopt en je andere bezoekers tegenkomt, wordt even 
informatie uitgewisseld waar welk wild te zien is. Soms kom je er dan achter dat je 
net wild gepasseerd bent zonder dat je ze hebt gespot. Olifanten lijken te verdwijnen 
achter struiken, neushoorns kunnen soms zo staan dat ze op grote keien lijken, 
leeuwen liggen onder de struiken en nijlpaarden kunnen makkelijk onder water 
blijven, waardoor je ze mist als je langs loopt. Omdat wij aan het begin van de lente 
zaten en de meeste bomen en struiken nog kaal waren, konden wij veel wild goed 
zien.  
 
Vanwege de droogte trokken veel dieren naar de krokodillenrivier omdat daar nog het 
meeste groen is. Hierdoor kwamen de dieren dus veel dichterbij dan normaliter. Wat 
dat betreft hadden wij dus heel veel geluk!  
 
We zijn enkele keren in het Krugerpark geweest. De eerste keer met een gamedrive, 
geregeld via Ivo en Wilma, de andere keren zijn we zelf het Krugerpark in gereden. 
Prima te doen en super leuk! Maar de gamedrive hadden we niet willen missen. Je zit 
mooi hoog, je krijgt veel uitleg over de dieren, de natuur en de oorsprong van het 
Krugerpark. Het blijft zo bijzonder om zo dicht bij de beesten te komen.  
 
 



 
We hebben zoveel prachtige beesten gezien, maar om wat bijzondere ervaringen uit 
te lichten: we hebben leeuwen zien vechten om een prooi, leeuwinnen door het water 
zien waadden, een aantal kuddes olifanten (zo’n 150 olifanten bij elkaar) die de rivier 
oversteken en hyena’s met hun jongen bij het nest. Een bizar stilleven in het water: 
krokodillen rondom hun gedode prooi: een zebra.   
 
Zeker doen:  

• Panoramaroute rijden!  
• Eten bij het golfresort in Komatipoort. 
• ’s Avonds op de veranda zitten en genieten van de prachtige sterren en de 

bijzondere geluiden.  
• Elke dag eten klaar leggen in de tuin. Wij kregen hierdoor elke dag bezoek van 

bosbokjes, zebra’s en regelmatig gnoes en mangoesten.  
• In de avond banaantje neerleggen bij de braaiplek en de nachtaapjes komen 

deze oppeuzelen!  
• Contact zoeken met de plaatselijke bevolking.  
• Eten bij Millies (onderweg naar Mhofu, N4 bij Machadadorp)!  

 
Maar vooral tijd en rust nemen om te genieten van de prachtige natuur! Wij hebben 
in 3 weken zoveel prachtige indrukken opgedaan, zoveel bijzondere gesprekken 
gehad, zoveel gezien en enorm genoten van Mhofu en Afrika.  
 
Wij komen zeker terug! 
Herman en Annemieke

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 





 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 

 
 



 

 



 
 

 
 



 
 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 


