
Marga en Jan Veen verbleven in een week in Mhofu begin februari 2017.  
 
We hebben het super gehad. 
  
Naast de informatie om hoe om te gaan met zeer dichtbij zijnde Olifanten hadden we 
eigenlijk ook hetzelfde voor Neushoorns nodig gehad. Zo dichtbij en iedere keer 
omdraaien als wij ernaartoe reden. Hahaha. Redelijk wat Olifanten met “must” 
tegenkomen. 
  
Ook het passeren van de grens met Mozambique was ook een belevenis op zich. Wat 
een gigantische chaos tot we erachter kwamen dat je voor 200 Rand een runner kan 
huren die je (redelijk goed) door alle chaos heen loodst. 
Wel “bloedverziekend” heet daar aan de zeer vochtige kust, maar supermooi en 
supermooie luxe lodge voor weinig geld. 
  
De foto is uit Hazyview bij 1 van de olifanten rehabilitatie centrums/ fluisteraars! 
Een echte aanrader als je toch de panoramaroute rijdt. 
Naast uitleg over de gehele anatomie mag je alles aanraken en voelen bij de giganten, 
echt super. 
Het zijn olifanten uit de tijd dat Kruger te vol was met Olifanten en dat alle vegetatie 
eraan ging. 
Er zij toen veel jonge olifanten aan particulieren in Namibië enz. verkocht, totdat ze 
groot werden en ook daar de tuinen gingen vernielen en de mensen ervan af wilden. 
  
We komen zeker terug. 

 





 


