
Peter & Esther waren onze gasten in december 2017 

We waren alweer voor de derde keer terug in Marloth. Nu eens in 

het Mhofu huis en dat heeft ons aangenaam verrast. Een compleet 

ingericht huis van alle gemakken voorzien. Je kunt het niet bedenken en 

het is beschikbaar. Fijn dat er overal oplaadbare verlichting 

aanwezig is en drinkwater. Dat hebben we in de andere huizen 

echt gemist. Super. Ook lekker dicht bij de rivier zodat je in de ochtend 

en avond van het wild kan genieten, hetzij met koffie in de ochtend of een 

wijntje in de avond.... uiteraard. Het huis ademt Afrika uit en dat is 

prettig. Het langskomend wild en speciaal de bushbaby's om je heen 

springend is geweldig. Iedere avond bedelend om een banaan. 4 kleine 

ogen die je aanstaren vanuit de bush tijdens de braai is een aparte 

ervaring die na zoveel jaar nog steeds niet gaat vervelen. Wat heel erg 

prettig is, is de airco, niet om de warmte te verdrijven, Dit hoort nu een 

eenmaal bij Afrika, maar je hebt geen last van muggen die je uit je slaap 

houden. En de splash-pool (Pumbad) is heerlijk. Ligt precies op de 

goede plek, je kan zelf de zon of de schaduw opzoeken en zo 

heerlijk een boek lezen in het water. En, gelukkig geen tv in huis 

;).  

Marloth, Mhofu tot volgend jaar. 

Peter en Esther Charite 

 



 

 
 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 


