
 

Frenk en Cor van der Vliet verbleven in Mhofu van 21 februari 
2019 7 nachten.   
 
Beste Wilma en Ivo, 
 
Het was weer geweldig in Mhofu. Mijn broer en ik hebben enorm genoten. Voor 
hem was het de eerste keer in Zuid Afrika en Mhofu en ondanks  mijn enthousiaste 
verhalen was de werkelijkheid toch weer mooier, dat gold voor Kruger en voor 
Mhofu.  We hebben veel mooie waarnemingen gedaan, waaronder 93 vogelsoorten 
en 27 zoogdiersoorten. Tussen al deze waarnemingen was het hoogtepunt voor mij 
toch wel een leeuwin met een welpje van zo'n 3 weken in haar bek, die vlak voor 
onze auto overstak. Dit is dan ook mijn favoriete foto die ik graag met jullie deel. 
 

Veel dank weer en wellicht tot een volgende keer! 

Groet, Frenk 

 


